Een paar weken geleden liet mijn moeder mij een reclame van Masterskip zien. Het ging over een reis
van zes weken waarbij je op een schip de Atlantische oceaan zou oversteken naar het Caribisch gebied.
Ik heb toen wat op internet gezocht naar Masterskip en werd gelijk super enthousiast. Ik zou gewoon
onder schooltijd zes weken lang kunnen zeilen naar de andere kant van de oceaan. Hoe vet is dat?!
Na wat zoeken en heel veel informatie lezen heb ik dan ook besloten om contact op te nemen met de
organisatie die dit avontuur mogelijk kan maken. Na dit telefoontje, waarbij mij nog beter in detail
werd uitgelegd hoe de reis in elkaar zit, heb ik mezelf voorlopig ingeschreven. Maar er waren nog maar
twee plekken beschikbaar, dus ik moest zo snel mogelijk regelen dat ik mijn inschrijving definitief kon
maken.

Ik zit nu in gymnasium 4 op het
Amadeus Lyceum in Vleuten, dit ligt
in de gemeente Utrecht. Ik ben 15
jaar oud en hou van gezelligheid en
natuurlijk van zeilen. Dit doe ik al
sinds ik heel klein ben. Mijn ouders
zeilden graag met vrienden, en ik ging
dan als tweejarige peuter gezellig
mee. Zo zijn wij in 2006 naar
Griekenland geweest om daar te
zeilen en gingen we ook in Friesland
vaak weekenden weg. Ik heb het altijd
erg leuk gevonden om op het water te
zijn, en daar geniet ik nu nog steeds
van. lk ging wel vaak mee op de boot,
maar was nooit echt bezig met het zeilen zelf. Ik wil al een tijdje heel graag leren om goed te kunnen
zeilen, en hoop dit op de Wylde Swan te mogen leren. Zo kan ik voortaan niet alleen meevaren, maar
ook echt zelf zeilen.

De oversteek is geen lange vakantie. Op
de boot gaat het schoolwerk gewoon
door. Voordat ik wegga, maak ik met de
docenten van mijn school een plan voor
de zes weken dat ik weg ben. Hierin staat
al het werk wat ik moet doen en in welke
tijd ik dat ga doen. Op het schip heb ik
zes dagen in de week maar drie tot vier
uur les. Dat is dus veel minder dan een
gewone schooldag. Hierdoor moet ik dus
heel efficiént werken en goed leren
plannen. Tijdens de oversteek zijn ook
docenten aanwezig. Zij kunnen je helpen
als je vastloopt met moeilijke onderwerpen, maar het is belangrijk dat je wel zelfstandig aan de slag
kan. Nu kan ik niet zomaar tegen school zeggen dat ik zes weken wegga, ik moet wel toestemming
hebben. Afgelopen week ben ik bezig geweest met het aanvragen van verlof en heb ik van mijn
afdelingsleider te horen gekregen dat ik mee mag op reis. Na dit goede nieuws kon ik mijn inschrijving
definitief maken en dit heb ik dan ook gelijk gedaan.




De bedoeling is dat ik de reis
grotendeels zelf ga betalen. De reis
begint op 8 November, dus ik heb niet
heel lang meer de tijd om zo'n groot
bedrag bij elkaar te krijgen. Ik wil dus
verschillende acties gaan houden om
zoveel mogelijk geld te verdienen in
een korte tijd. Eén van deze acties is
deze nieuwsbrief. Ik hoop veel mensen
te mogen vertellen over mijn avontuur
en hier gelijk wat aan te verdienen.
Daarnaast wil ik bedrijven gaan zoeken
die mij willen sponseren. |k kan dit
doen door logo's op mijn site te zetten
of een shirt te bedrukken en deze te
dragen tijdens de reis. Ik pas nu ook op
kinderen en heb een baantje in de horeca, maar door het coronavirus zijn mijn opbrengsten
momenteel niet hoog. Daarom wil ik nu een extra baantje gaan zoeken waarbij ik wel een vast
inkomen heb. Er zijn nog veel meer kleine acties die ik wil houden om geld op te halen, want alle kleine
beetjes helpen.

In de volgende nieuwsbrieven zal ik je op de hoogte houden van mijn fondsenwerving, ik zal je meer
vertellen over de reis zelf en het schip waarop ik ga varen, de vordering met school en nog veel meer.



